
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn rijkgevuld missieleven:

Broer en schoonbroer van:
 Aloïs (†) en Godelieve (†) Verlinden - De Busser
 Rene (†) en Maryse Verlinden - Geerts

Nonkel van:
 Lut Verlinden en Marc van den Bulck
 Mieke (†) Verlinden en Michel Peeters
 Greet Verlinden en Kris Nuyts
 Peter Verlinden en Lieve Vleurick
 Rik Verlinden en Heidi De Meyer
 An Verlinden
 Renée Verlinden en Bart Beuls
 Bart Verlinden en Lieve Put
 Isabel Verlinden en Marc Robyns
 Jan Verlinden en Lydia Peeters

       en diens kinderen en kleinkinderen

De families Verlinden en Van Asbroeck

De Provinciale Overste, Pater Martin Mvibudulu Mavinga
De Missionarissen van Scheut van de Belgische-Nederlandse Provincie.
De gemeenschap en het personeel van het Missiehuis van Scheut te Schilde.

De Verrijzenisliturgie zal plaats hebben in de kapel van de Missionarissen van Scheut, 
Brasschaatsebaan 126, 2970 Schilde op donderdag 18 augustus 2022 om 10 uur.

Na de uitvaart zal zijn urne worden bijgezet op de begraafplaats aldaar.

Er is gelegenheid om Pater Evarist een laatste groet te brengen  
in het Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492, Schilde,  

op vrijdag en dinsdag tussen 9u en 16.30u,  
telkens na een telefoontje op het nummer 03.309.43.25.

Dankbaar om wat hij voor velen is geweest, nemen wij afscheid van 

Pater Evarist Verlinden
zoon van wijlen Jef Verlinden en Adeline Van Asbroeck

Missionaris van Scheut

Hij ontving de gave van het leven in Noorderwijk op 29 oktober 1932.
Door zijn geloften werd hij Missionaris van Scheut op 8 september 1952.

Hij werd priester gewijd op 4 augustus 1957.
In 1964 vertrok hij als missionaris naar de Filipijnen waar hij werkzaam was als priester, 

stichter en professor van de afdeling psychologie en counselor  
in de Universiteit van Sint-Louis (SLU), Baguio City. Hij keerde terug naar België in 2017  
en genoot van een welverdiende rust in het Missiehuis van Kessel-Lo en later in Schilde,  

waar hij rustig van ons is heengegaan op 10 augustus 2022.
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online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be

UITVAARTCENTRUM.BE

GEYSKENS I 03.309.43.25

De Heer wil ik prijzen iedere dag, 
Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.

Mijn hart is blij en dankbaar voor de Heer, 
Laat elk die het hoort zich verheugen.

(Psalm 34) 


