
Rita, moeder van ons kinderen, parel, vrouw
Van mijn heerlijke leven, overal en altijd bazuin 

Ik het uit. Kijk naar de zon, de kleuren van de tuin,
De trappen in ons huis, de muren met overal jouw

Zalige tinten, lijnen, vormen, tekens, beelden,
Een huis dat door jou uniek omgetoverd werd
Terwijl van boven de LP’s een prachtig concert
Verzorgen, mijn lief, mijn vrouw, mijn weelde.

En we weten, de dagen wentelen zich traag
Om hun as. Zet de klok toch even stil,

Terwijl het water onverstoorbaar gestaag

Naar de zee vloeit, en je voelt het verschil
Met de jaren. Weet, wij verdienen een erehaag,
Elk met onze wandelstok en elk met onze bril.

Erik Billiaert 9 oktober 2018



Liefdevol nemen wij afscheid van

Rita Huysmans
weduwe van Erik Billiaert

geboren te Sint-Niklaas op 9 oktober 1942
en rustig van ons heen gevlogen in AZ Voorkempen  

te Malle op 26 november 2025.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op donderdag 4 
december 2025 om 11 uur in het Uitvaartcentrum Heiremans, Turnhoutsebaan 492 te Schilde.

Samenkomst aldaar vanaf 10.45 uur.

De urne van Rita zal in familiale kring een mooie bestemming krijgen.

Rouwadres: familie Janssens,  p/a Uitvaartcentrum Heiremans
Turnhoutsebaan 492, 2970 Schilde

Dit melden u met droefheid:

Maureen en Dirk Billiaert - Ceulemans, 
	 Rob en Shari,
	 Wout, 

Evert Billiaert,

Bruno en Isabelle Billiaert - Lenaerts, 
	 Lies,
	 Jitse,
		  haar kinderen en kleinkinderen,

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met speciale dank aan familiale hulp Zoersel,
aan dr. Muyldermans, aan Leen Smits (team kompaan) en Luc (vrijwilliger).

online condoleren kan via www.rouwpagina.be UITVAARTCENTRUM.BE
HEIREMANS I  03.236.50.70


